
Be Vigilant And Pray!
The message in Matthew 24 & 25

Oh joyous day when Christ returns victorious,
to rule this world and finally bring peace.

Then life on earth will evermore be glorious
and terror, hate and all the wars shall cease.

His coming is foretold in Holy Scripture.
Still no one knows the time, the day or hour.

For that will be our Father’s will and pleasure.
But Christ will come in glory, might and pow’r.

Be vigilant and pray for His returning.
For any time the trumpet call may sound.

Sing praise and fill your heart and soul with yearning,
when trusting Him you are on solid ground.
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Wees Waakzaam En Wacht Biddend!
De boodschap in Mattheus 24 & 25

O blijde dag als Jezus komt in glorie,
dan zal Hij vrede brengen voor altijd.

Dan zullen haat, terreur en oorlog wijken,
en vreugde ‘n lof verspreidt dan wereld wijd.

Zijn komen is beloofd aan ons in God’s Woord,
maar niemand weet wanneer, het uur, de dag.
De Vader weet ‘t alleen, maar ‘t zal gebeuren,

dat Jezus komt met glorie en gezag.

Wees waakzaam en wacht biddend voor Zijn komen,
trompet geschal verkondigt dat Hij komt.
Mij mogen nu met hart en ziel verlangen,

geloof dat Hij kan komen ied’re stond.
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